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Zien wat we   
niet zien

ZONDAG 13 OKTOBER

Laatst kwam mijn zoontje na de 
kerkdienst naar mij toe; ‘Papa, 
papa! Zie jij de fout? Hij toonde 

mij een blaadje waarop een fout zou moeten staan. Hoe hard ik ook 
mijn best deed om de fout te ontdekken; het lukte mij niet. Ik dacht 
dat hij mij in de maling nam. Uiteindelijk moest ik het opgeven en gaf 
ik toe dat ik echt de fout niet kon zien. Mijn zoontje zei vol trots dat 
hij de fout wel had gezien. Er stond twee keer hetzelfde woord. 

Bij mensenhandel merk ik dagelijks hoe moeilijk het is om het geheel 
te zien en te overzien. Wat zijn nu de feiten? Vul ik het nu maar in? 
Zie ik het wel goed? De andere kant van mensenhandel lijkt vaak zo 
uitzichtloos. Afgelopen tijd ben ik zoveel kwetsbare jonge vrouwen 
tegengekomen op straat die gedwongen zichzelf prostitueerden. In 
de greep gehouden door pooiers die hen af en toe drugs gaven. 
Mishandeling en verwaarlozing is aan de orde van de dag. Politie en 
justitie krijgt het strafrechtelijk niet rond en geen opvang die plek 
heeft voor deze problematiek; of dat slachtoffers zelf niets willen of 
kunnen. Het lijkt uitzichtloos. 

Als we de tekst voor vandaag lezen dat lijkt het erop dat Elisa en 
zijn knecht in een uitzichtloze situatie zitten. Totdat Elisa tegen zijn 
knecht zegt: Wees niet bang, wij zijn met meer dan zij! Hoe gaaf is dat 
rotsvaste vertrouwen op God. Vervolgens worden de ogen geopend 
en mag de knecht de grote legermacht zien. Paarden en wagens van 
vuur! Laten wij onze blik niet vertroebelen door onze angsten en 
ervaringen. Maar steeds weer gericht blijven op Gods aanwezigheid. 
Laten we steeds weer zijn nabijheid zoeken. 

Als we verder lezen zien we dat Elisa op wonderbaarlijke manier 
wordt gered. 

In situaties van mensenhandel mogen we deze stappen ook 
toepassen. 

1. Wees niet bang

2. Bid en vraag God om hulp

3. Kijk en neem waar wat God gaat doen.

WE OVERDENKEN

•  Hoe kan jij zorgen dat je
met een frisse blik blijft
kijken?

•  Hoe merk jij het als je blik 
vertroebeld raakt?

•  Hoe kan je vooraf
voorkomen dat je blik 
vertroebeld raakt? 

 Door: Maurice 
Zonnenberg,    

 veldwerker en 
coördinator  

 mensenhandel bij 
Leger des Heils 

Rijnmond zuidwest 

WE LEZEN 
2 Koningen 6: 14 - 23

WE BIDDEN 

• Laten we bidden voor 
een scherpe blik op 
mensenhandel met 
betrekking tot klanten, 
daders en slachtoffers. 
Bid dat zij Jezus mogen 
leren kennen.

• Bid ervoor dat de
kijk op mensenhandel 
verandert. Bid ook dat 
met name de visie op 
prostitutie en pornografie 
verandert en dat mensen 
ook zien dat dit schadelijk 
is.

• Bid voor alle medewerkers
van het Leger des Heils,
dat zij de signalen van
mensenhandel mogen zien
en dat zij niet overrompeld
raken, maar dat ze de
moed vinden om het aan
te pakken.




