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Als pleitbezorger voor survivors 
van mensenhandel, resoneren deze 
Bijbelverzen diep bij mij. Ze herinneren 

me eraan dat ons werk niet alleen een sociale verplichting is, maar 
een spirituele roeping. We worden aangespoord om ‘op te komen voor 
hen die niet voor zichzelf kunnen spreken’. Deze opdracht daagt ons 
uit om de stemmen van survivors te versterken en ervoor te zorgen 
dat hun verhalen worden gehoord, hun pijn wordt erkend en hun 
waardigheid wordt hersteld.

In een wereld die vaak stilvalt bij het zien van onrecht, dagen deze 
verzen uit Spreuken 31 ons uit om onze stem te verheffen voor 
degenen die geen stem hebben. In deze Week tegen Mensenhandel 
zijn we herinnerd aan de talloze individuen die gevangen zitten in 
de schaduw, van hun waardigheid zijn beroofd en hun fundamentele 
rechten zijn ontzegd. Deze mannen, vrouwen en kinderen zijn 
degenen die Spreuken 31 ons oproept te verdedigen.

Mensenhandel is een moderne vorm van slavernij, een grove 
schending van de mensenrechten die de meest kwetsbaren onder ons 
uitbuit. Het is een misdaad die levens verwoest en diepe littekens 
achterlaat, zowel fysiek als emotioneel. Survivors worden vaak 
geconfronteerd met stigma, angst en een lange weg naar genezing. 
Maar te midden van deze duisternis roept God ons op om het licht van 
hoop en gerechtigheid te zijn.

In praktische zin betekent dit dat we moeten opkomen voor betere 
wetten, organisaties moeten steunen die mensenhandel bestrijden 
en veilige plekken moeten bieden voor overlevenden om te genezen. 
Maar het betekent ook dat we de ongemakkelijke waarheden binnen 
onze gemeenschap onder ogen moeten zien. We moeten erkennen dat 
uitbuiting overal kan plaatsvinden, zelfs dichtbij huis.

‘Oordeel eerlijk; verdedig de rechten van de armen en behoeftigen.’ 
Deze woorden herinneren ons eraan dat gerechtigheid niet alleen gaat 
over straf, maar over herstel. Het gaat over het creëren van systemen 
die de kwetsbaren beschermen en tweede kansen bieden aan degenen 
die zijn uitgebuit. Het gaat over het verzekeren dat  survivors de 
steun krijgen die ze nodig hebben om hun leven weer op te bouwen, 
vrij van schaamte en angst.

In het werk van het Leger des Heils volgen we het voorbeeld van 

WE BIDDEN 

“Heer, maak me een 
pleitbezorger in mijn 
gebeden, in mijn acties 
en in mijn stem. Help me 
om te werken aan een 
blijvende verandering. 
Geef me moed, wijsheid en 
doorzettingsvermogen voor 
de strijd tegen onrecht – tot 
er werkelijk gerechtigheid 
geschiedt.”

WE OVERDENKEN

• Hoe kun jij een stem zijn 
van de mensen zonder 
stem, in jouw omgeving? 
In je werk of in je 
netwerk?

• Hoe zorg je dat je, 
na deze Week tegen 
Mensenhandel, bewust 
blijft van de strijd tegen 
uitbuiting en onrecht?
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onze Redder, die kwam om “het goede nieuws te verkondigen aan de 
armen (...) om de onderdrukten te bevrijden.” (Lucas 4:18). Moge onze 
stemmen instrumenten zijn van Gods gerechtigheid, onze handen 
verlengingen van Zijn mededogen en onze harten gevuld met Zijn 
liefde, terwijl we proberen licht te brengen in de donkerste hoeken van 
onze wereld.  
 
Als gelovigen worden we geroepen om de liefde van Christus te 
weerspiegelen in een gebroken wereld. Dit betekent dat we naast de 
gemarginaliseerden staan, mededogen bieden aan de gekwetsten en 
onvermoeibaar werken voor gerechtigheid. Hoewel deze Week tegen 
mensenhandel en uitbuiting een belangrijke stap is om bewustzijn te 
creëren en actie te ondernemen, mag onze inzet hier niet eindigen. 
Laat het je aanmoedigen om meer te doen. We worden tenslotte 
geroepen om “elke dag op te komen voor degenen die niet voor 
zichzelf kunnen spreken”, niet alleen tijdens een aangewezen week.  
De strijd tegen mensenhandel en uitbuiting is een voortdurende strijd 
die onze aanhoudende aandacht, gebed en inspanning vereist. Het 
hele jaar door. 
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